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Het is fijn om van 
pluche te zijn
gedichten

Philip Hoorne

het leven gaat even tekeer

Excuseer dat ik u derangeer mijnheer

maar uw maîtresse mevrouw Vandekeer

is op safari verslonden door een bruine beer.

Uw zoon is tijdens het surfen verdronken

in het Veerse meer. Uw dochter en uw

moeder zijn respectievelijk gegrepen door

een geperverteerde heer en het verkeer.

Uw echtgenote had het niet meer en schoot

zich door het hoofd met uw jachtgeweer.

Dit te vernemen doet ongetwijfeld zeer.

Mijn deelneming, mijnheer.

Wilt u dat ik dan nu het ontbijt serveer?

De gedichten van Philip Hoorne nemen een 

loopje met het realisme en surrealisme van al-

ledag. Vaardig combineert hij het verhevene met 

het aardse en zodoende confronteert hij de lezer 

met de banaliteit van het leven in al zijn glorie.

Na Grootste Hits! De Jaren Nul, waarmee hij eind 

2009 zijn eerste decennium als dichter afsloot, 

opent Hoorne met Het is fijn om van pluche te zijn op 

grootse en bijwijlen sublieme wijze zijn jaren 10.
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philip 
ho or n e
(1964) is dichter, 
schrijver, publicist 
en bloemlezer. Hij 
schreef de dicht-
bundels Niets met 
jou, Inbreng nihil, 
Het ei in mezelf en 
de verhalenbundel 
Het vlees is haar. Ook 
verscheen bij Van 
Gennep de bundel 
Grootste Hits! De Ja-
ren Nul.


